
Welke versie van Jezus volg jij?



“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam 
is, zal het leven niet zien, maar de toorn 
van God blijft op hem.”

Johannes 3:36 (HSV)





“Ga binnen door de nauwe poort, want 
wijd is de poort en breed is de weg die 
naar het verderf leidt, en velen zijn er die 
daardoor naar binnen gaan; maar de poort 
is nauw en de weg is smal die naar het 
leven leidt, en weinigen zijn er die hem 
vinden.”

Mattheüs 7:13-14 (HSV)



“…want wijd is de poort en breed is de weg 
die naar het verderf leidt…”

Πλατεῖα (plateía)
Betekenis: plein, brede straat, open ruimte
Figuurlijk: openheid, uitgestrekt



εὐρύχωρος (eurýchōros)
Betekenis: ruim, wijd, uitgestrekt, open van opzet
Figuurlijk: vrijheid van geest, een comfortabele plek met ruimte voor anderen

“…want wijd is de poort en breed is de weg 
die naar het verderf leidt…”



ἀπώλεια (apṓleia)
Betekenis: Verderf, Vernietiging, verlies, 
Geestelijk: Eeuwige verdoemenis, verloren gaan, hel

“…want wijd is de poort en breed is de weg 
die naar het verderf leidt…”





“…maar de poort is nauw en de weg is smal 
die naar het leven leidt…”

στενός (stenós)
Betekenis: smal, nauw, krap, intiem



“…maar de poort is nauw en de weg is smal 
die naar het leven leidt…”

τεθλιμμένη (tethlimménē)
Betekenis: Verdrietig, verdrukt, beproefd, 
terneergeslagen, rouwend, moeilijk



“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, 
die in schapenvacht naar u toe komen maar 
van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun 
vruchten zult u hen herkennen.”

Mattheüs 7:15 (HSV)



“Men plukt toch geen druif van doornstruiken of 
vijgen van distels?

Mattheüs 7:16 (HSV)



“Maar er zijn ook valse profeten onder het volk 
geweest, zoals er ook onder u valse leraars 
zullen zijn, die heimelijk verderfelijke 
afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee 
verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht 
heeft, en brengen zij een snel verderf over 
zichzelf.”

2 Petrus 2:1 (HSV)



“…die heimelijk verderfelijke afwijkingen 
in de leer zullen invoeren.”

Παρεισάξουσιν (pareisáxousin)
Betekenis: heimelijk invoeren, binnenbrengen

Herkomst:
παρά (para) = langs, naast, buitenom
εἰσάγω (eisagō) = binnenbrengen, naar binnen leiden



“…die heimelijk verderfelijke afwijkingen 
in de leer zullen invoeren.”

αἱρέσεις (haíreseis)
Betekenis: keuzes, sekten, ketterijen, afwijkingen

Werkwoord:
αἱρέομαι (hairéomai) = ik neem, ik kies (voor mijzelf)



Wees nuchter en waakzaam; want uw 
tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen 
verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in 
het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden 
ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd 
wordt.

1 Petrus 5:8-9 (HSV)



“En velen zullen hen, door wie de weg van de 
waarheid gelasterd zal worden, op hun 
verderfelijke wegen navolgen.”

2 Petrus 2:2 (HSV)



“Er staat eveneens geschreven: 
U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.” 
Mattheüs 4:7 (HSV)

“Ga weg, satan, want er staat geschreven: 
De Heere, uw God, zult u aanbidden…” 
Mattheüs 4:10

“Er staat geschreven:
De mens zal niet van brood alleen leven…”
Mattheüs 4:4 (HSV)



“Heel de Schrift is door God ingegeven en is 
nuttig om daarmee te onderwijzen, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God 
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3:16-17 (HSV)



“Zo brengt iedere goede boom goede vruchten 
voort en een slechte boom brengt slechte 
vruchten voort. Een goede boom kan geen 
slechte vruchten voortbrengen en een slechte 
boom kan geen goede vruchten voortbrengen.”

Mattheüs 7:16 (HSV)



“Iedere boom die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 
geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten 
herkennen.”

Mattheüs 7:19-20 (HSV)



“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier...”

Johannes 15:1 (HSV)



Wijnstok
Jezus

Ranken
Volgelingen van Jezus

Wijngaardenier
De Vader

(Enten van de rank)

Druiven
Vruchten



“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de 
Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht 
draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht 
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u 
gesproken heb.”

Johannes 15:1-3 (HSV)



“…en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, 
opdat zij meer vrucht draagt…

καθαίρω (kathairō)
Betekenis: Reinigen, zuiveren, snoeien



“Blijf in Mij (het Woord), en Ik in u. Zoals de rank 
geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 
de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 
(het Woord) blijft. Ik ben de Wijnstok, u de 
ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt 
veel vrucht, want zonder Mij (het Woord) kunt u 
niets doen.”

Johannes 15:4-5 (HSV)



“Als iemand niet in Mij (het Woord) blijft, wordt 
hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en 
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij 
worden verbrand.”

Johannes 15:6 (HSV)



Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal 
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de 
hemelen is.

Mattheüs 7:21 (HSV)



Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, 
Heere, hebben wij niet in Uw Naam 
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen 
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten 
gedaan?

Mattheüs 7:22 (HSV)



Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit 
gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid 
werkt! 

Mattheüs 7:23 (HSV)





“Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst 
liefgehad heeft.”

1 Johannes 4:19 (HSV)



“Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, 
in zichzelf dood.”

Jakobus 2:17 (HSV)



“ In Christus Jezus heeft namelijk niet het 
besneden zijn enige kracht, en ook niet het 
onbesneden zijn, maar het geloof, dat door 
de liefde werkzaam is.”

Galaten 5:6 (HSV)



• Bekering (Handelingen 3:19)

• Leven naar het Woord (Johannes 14:23) 

• Heilig leven (1 Petrus 1:15–16) 

• Liefhebben (Mattheüs 22:37–40) 

• Vrucht dragen (Johannes 15:5–10) 

• Getuigen en discipelen maken (Mattheüs 28:19–20) 

• Leven in gemeenschap met de kerk (Hebreeën 10:24–25) 

• Vrijgevigheid (2 Korintiërs 9:6–8) 

• Zonde belijden en ermee breken (1 Johannes 1:9) 

• Volharden in lijden en strijd (Lukas 9:23) 



“Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks 
opnemen en Mij (het Woord) volgen. Want wie 
zijn leven wil behouden (Belangrijk vind), die zal 
het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal 
omwille van Mij (het Woord), die zal het 
behouden.”

Lukas 9:23-24 (HSV)







“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort 
en ze doet, die zal Ik vergelijken met een 
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd 
heeft; en de slagregen viel neer en de 
waterstromen kwamen en de winden waaiden 
en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet 
in, want het was op de rots gefundeerd.”

Mattheüs 7:24-25



“En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze 
niet doet, zal met een dwaze man vergeleken 
worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen 
kwamen en de winden waaiden en sloegen 
tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was 
groot.”

Mattheüs 7:25-27



“Toen Jezus deze woorden had geëindigd, 
gebeurde het dat de menigte versteld stond van 
Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als 
gezaghebbende en niet zoals de 
schriftgeleerden.”

Mattheüs 7:28-29



“Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, 
zal hij behouden worden”

Johannes 10:9
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