


ALS DROMEN DUREN
Leven op het smalle pad van wijsheid



WAT IS GELOOF?



Kennis

Overtuiging

Vertrouwen
WAT IS GELOOF?



Kennis



“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij 
niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven 
van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen 
zij horen zonder iemand die predikt?”

Romeinen 10:14 (HSV)

“
h



“Zo is dan het geloof     uit het gehoor    en 
het gehoor    door het Woord      van God.”

Romeinen 10:17 (HSV)



Overtuiging



“…want ik weet Wie ik geloofd     heb, en ik ben ervan
overtuigd     dat Hij bij machte is mijn pand      , bij Hem
weggelegd, te bewaren tot die dag.”

2 Timotheüs 1:12 (HSV)

“
dingen die men hoopt, en een 
de zaken die men niet ziet.”



“Het geloof     nu is een vaste grond van de 
dingen die men hoopt, en een bewijs     van 
de zaken die men niet ziet.”

Hebreeën 11:1 (HSV)



ἔλεγχος (elegchos)
Betekenis: bewijs, overtuiging, 
innerlijk “vaststellen” dat iets waar is

“…een bewijs van de zaken die men niet ziet.”

men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden 



Vertrouwen



“Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk
als dienaren van Christus en beheerders     van de  
geheimenissen van God. En verder wordt van 
de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar___     
blijken te zijn.”

1 Korinthe 4:1 (HSV)

“
hart      



“Vertrouw      op de HEERE met heel je 
hart      , en steun op je eigen inzicht niet.”

Spreuken 3:5 (HSV)

van de  



טַח (bāṭach) בָּ
Betekenis: Je volledig overgeven, 
leunen op, zeker zijn van

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart...”

men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden 



WAT IS GELOOF NIET?



- Onverschillig - Tijdelijk
- Demonisch
- Eigengerechtig

- Schijnheilig
- Voordeel



“Zo brengt iedere goede boom     goede vruchten 
voort en een slechte boom     brengt slechte 
vruchten voort.”

Mattheüs 7:17 (HSV)



“Zo is ook het geloof als het geen werken heeft,
in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U 
hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw 
geloof     zien uit uw werken      en ik zal u uit 
mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat 
God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de 
demonen geloven     dit, en zij sidderen.”

Jacobus 2:17-19 (HSV)



“Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof
zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, 
niet uit de werken      gerechtvaardigd, toen hij Izak, 
zijn zoon, op het altaar offerde    ? Ziet u wel dat het 
geloof     samenwerkte met zijn werken      en dat 
door de werken      het geloof     volmaakt      is 
geworden?”

Jacobus 2:20-22 (HSV)



“En de Schrift      is vervuld die zegt: En Abraham 
geloofde    God, en het is hem tot gerechtigheid 
gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 
U ziet dus nu dat een mens uit werken___
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof     .”

Jacobus 2:23-24 (HSV)



“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere,
zal binnengaan    in het Koninkrijk der hemelen, 
maar wie de wil      doet van Mijn Vader, Die in 
De hemelen is. Velen zullen op die dag tegen 
Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in 
Uw Naam Geprofeteerd…”

Mattheüs 7:21 (HSV)



“De poort    is nauw en de weg      is smal
die naar het leven     leidt, en weinigen zijn
er die hem vinden     .”

Mattheüs 7:13-14 (HSV)



Εὑρίσκω (heuriskō)
Betekenis: vinden, ontdekken, ervaren

“…de weg is smal die naar het leven leidt, 
en weinigen zijn er die hem vinden.”



Eureka     ! Ik heb het gevonden      !

Εὑρίσκω (heuriskō)
Betekenis: vinden, ontdekken, ervaren

Perfectum/voltooid: 

Εὕρηκα (Eureka)
ik heb gevonden, ik heb ontdekt



“…Bid   , en u zal gegeven     worden; zoek     , en
 

u zult vinden    ; klop    , en er zal voor u opengedaan
 

worden. Want ieder die bidt   , die ontvangt     ; wie
 

zoekt     , die vindt    ; en wie klopt    , voor hem zal
er opengedaan worden.”

Lukas 11:9-10 (HSV)



“Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige Geest     geven__
 

aan hen die tot Hem bidden   ?”

Lukas 11:13 (HSV)

=



“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid 
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden 
van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van 
Heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest 
van de Heere bewerkt wordt.”

2 Korinthe 3:18

“Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen 
de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw 
vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis    ; 
U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven      . Want 
bij U is de bron van het leven      ; in Uw licht zien wij het licht. 
Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen    , en Uw 
gerechtigheid over de oprechten van hart      .”

Psalm 36:9 (HSV) 



“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid 
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden 
van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van 
Heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest 
van de Heere bewerkt wordt.”

2 Korinthe 3:18

“…en de Geest van God zweefde boven het water.”

Genesis 1:2 (HSV) 



“En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook
de Heilige Geest     , Die God gegeven     heeft
aan hen die Hem gehoorzaam    zijn.”

Handelingen 5:32 (HSV)



“Omdat Ik geroepen      heb en zij niet luisterden   , 
zo zullen zij roepen   , maar Ik zal niet horen   .” 

Zacharia 7:13 (HSV)



“Van hem die zijn oor afkeert
 

van het luisteren    naar 
de Wet      , is zelfs zijn
gebed   een gruwel.”

Spreuken 28:9 (HSV)



“Nu dan, kinderen, luister    naar Mij: Welzalig zijn
zij die Mijn wegen      in acht nemen. Luister    naar 
vermaning en word wijs     , verwerp die niet.”

Spreuken 8:32-33 (HSV)



“Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als
Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God 
en de wijsheid     van God.”

1 Korinthe 1:24 (HSV)



“…als iemand van u in wijsheid     tekortschiet, laat hij
die dan vragen   aan God, Die aan ieder overvloedig 
geeft     en geen verwijten maakt, en ze zal hem 
gegeven worden. Maar laat hij er in geloof     om 
vragen en daarbij niet twijfelen     …”

Jakobus 1:5-6 (HSV)



Tijdens de preek noemde ik dipsuchos als het Griekse woord voor “twijfelen”. Dat klopt niet 
helemaal. In vers 6 gebruikt Jakobus het woord diakrinomenos, wat betekent: innerlijk 
verdeeld zijn, twijfelen of wankelen tussen twee overtuigingen.

In vers 8 gebruikt Jakobus wél het woord dipsuchos, wat letterlijk betekent: dubbel van ziel. 
Het beschrijft iemand met een verdeeld hart – iemand die niet volledig toegewijd is, maar 
heen en weer geslingerd wordt tussen God en andere zekerheden.

Beide woorden versterken dezelfde les: als we bidden, vraagt God om een hart dat Hem 
oprecht en zonder innerlijke verdeeldheid zoekt.

Dat betekent niet dat we pas tot God mogen komen als we geen enkele twijfel 
meer voelen. God nodigt ons uit zoals we zijn – ook met onze vragen en 
onzekerheden. Maar als we iets van Hem verwachten, vraagt Hij dat 
we Hem met vertrouwen en een toegewijd hart benaderen.



διακρινόμενος (diakrinomenos)
Betekenis: twijfelen, aarzelen, 
in zichzelf verdeeld zijn

“…laat hij er in geloof om vragen 
en daarbij niet twijfelen.”



δίψυχος (dipsychos)
Betekenis: tweezielig, dubbel van ziel

“Hij is een dubbelhartig man, 
onstandvastig in al zijn wegen.”
Jakobus 1:8 (HSV)



“…Immers, wie twijfelt     , lijkt op een golf van de zee, 
die door de wind voortgestuwd en op- en 
neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet 
denken dat hij iets ontvangen     zal van de Heere.”

Jakobus 1:6-7 (HSV)



“Ik immers, Ik ken de gedachten    die Ik over u
koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u 
toekomst     en hoop te geven     .

Jeremia 29:11 (HSV)



בוֹת (machashavot) מַחֲשָּ
Betekenis: gedachten, plannen, ideeën

“Ik immers, Ik ken de gedachten die 
Ik over u koester, spreekt de HEERE.”



“Dan zult u Mij aanroepen    en heengaan      ,
u zult tot Mij bidden    en Ik zal naar u luisteren    .
 

U zult Mij zoeken     en vinden     , wanneer u naar
 

Mij zult vragen    met heel uw hart     .”

Jeremia 29:12-13 (HSV)



ם (vahalakhtem) וַהֲלַכְתֶּ
Van de stam הלך (halach) = wandelen, op weg gaan

Betekenis: op pad gaan, actie ondernemen
(Fysiek/geestelijk in beweging komen als reactie op het 
roepen/zoeken van God)

“Dan zult u Mij aanroepen en heengaan…”



“Als iemand Mij liefheeft     , zal hij Mijn woord      in 
acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben     , 
en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem 
intrek nemen     .”

Johannes 14:23 (HSV)



“Maar de Trooster, de Heilige Geest     , Die
de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u
 

in alles onderwijzen     en u in herinnering
brengen alles wat Ik u gezegd      heb.”

Johannes 14:26 (HSV)



“Maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap     hebt aan het lijden    van 
Christus, opdat u zich ook in de openbaring
van Zijn heerlijkheid     mag verblijden en 
verheugen     .”

1 Petrus 4:13 (HSV)



Ieder huis    draagt zijn kruis   .



“Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus
voor u geleden heeft en u zo een voorbeeld     heeft
nagelaten, opdat u in Zijn voetsporen    zou navolgen.”

1 Petrus 2:21 (HSV)

=





“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder 
dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou 
zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar 
omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit 
de wereld heb uitverkoren     , daarom haat de 
wereld u.

Johannes 15:18-19 (HSV)











“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 
de heerlijkheid     van de Heere als in een 
spiegel    aanschouwen, worden van 
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, 
van heerlijkheid    tot heerlijkheid    , zoals 
dit door de Geest van de Heere bewerkt 
wordt.”

1 Korinthe 3:18 (HSV)



“…Een krachtig gebed    van een 
rechtvaardige     brengt veel tot
 

stand.”

Jakobus 5:16 (HSV)



“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het 
toegaan   tot God, dat Hij ons verhoort    , telkens 
als wij iets bidden    naar Zijn wil      . En als wij 
weten    dat Hij ons verhoort    , wat wij ook bidden   , 
dan weten     wij dat wij het gevraagde    , dat wij 
van Hem hebben gebeden    , ontvangen     .”

1 Johannes 5:14-15 (HSV)



“Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij 
beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, 

die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.”
Jakobus 1:12 (HSV)
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