
Charles van Rijn   datum 01-06-2025   (Reeks van predikingen over profetieën in de Bijbel) 

Route van Orde naar Chaos en 
hoe nu weer terug…

Profetieën en het herkennen van de hand van GOD in ons persoonlijk leven 
en in al het wereldgebeuren 
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100% 
Volmaakt

Genesis 1:31 (HSV) 
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen 

was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
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Er was slechts één moment, één 
gebeurtenis voor nodig, om die 

volmaaktheid te verstoren…
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De mens vertrouwde niet op zijn 
Maker en verlangde te zijn als 

GOD
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Het gevolg: 
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Romeinen 8:20-21  
Want de schepping is aan de zinloosheid* 

onderworpen, niet vrijwillig, maar door 
hem die haar daaraan onderworpen 

heeft, in de hoop dat ook de schepping 
zelf zal bevrijd worden van de slavernij 

van het verderf om te komen tot de 
vrijheid van de heerlijkheid van de 

kinderen van God.
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Romeinen 8:22-23 (HSV)   
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk 
zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot  
nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die  

de eerstelingen van de Geest hebben, ook  
wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting  

van de aanneming tot kinderen, namelijk  
de verlossing van ons lichaam.
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Efeziërs 1:3-14 (HSV)
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Jesaja 46:10 (HSV)  
Die vanaf het begin verkondigt wat het 
einde zal zijn, van oudsher de dingen 
die nog niet plaatsgevonden hebben; 

Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt 
stand en Ik zal al Mijn welbehagen 

doen;
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Een persoonlijk verhaal…
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CHAOS IN DE SCHEPPING



De 10 Woorden
1.  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2.  Gij zult voor uzelf geen gesneden beeld maken.

3.  Gij zult de naam van de Heer, uw GOD, niet gebruiken.

4.  Gedenk de sabbatdag, om die heilig te houden.

5.  Eer uw vader en uw moeder.

6.  Gij zult niet moorden.

7.  Gij zult geen overspel plegen.

8.  Gij zult niet stelen.

9.  Gij zult geen valse getuigenis afleggen tegen uw naaste.

10.Gij zult niet begeren
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1. ÉÉN PERSOON IN DE WERELD GEBOREN IN BETHLEHEM:	 	 	 	       1/200,000


2. ÉÉN PERSOON REED IN JERUZALEM OP EEN EZELSVEULEN EN 

    BEWEERDE 'KONING' TE ZIJN VAN DE JODEN:	 	 	 	 	 	                    1/100  


3. ÉÉN PERSOON BETAALDE 30 ZILVERLINGEN OM IEMAND BIJ 

    DE AUTORITEITEN TE BRENGEN:	 	 	 	 	 	 	 	                                    1/1000


4. ÉÉN PERSOON WIENS HANDEN WAREN DOORBOORD:		 	 	 	          1/1000


5. ÉÉN PERSOON AANGEKLAAGD DIE ONSCHULDIG WAS 

    EN ZICHZELF NIET VERDEDIGEND:	 	 	 	 	 	 	 	                                 1/1000


6  ÉÉN PERSOON GEKRUISIGD TUSSEN TWEE DIEVEN EN 

    BEGRAVEN IN HET GRAF VAN ÉÉN VAN DE RIJKSTE MANNEN:	 	       1/1000


7. ÉÉN PERSOON DIE STERFT DOOR KRUISIGING:	 	 	 	 	 	                 1/10,000


8  HET GELD DAT BETAALD WERD OM JEZUS TE VERRADEN WERD 

    TERUGGEGEVEN AAN DE PRIESTERS EN GEBRUIKT DOOR DE 

    PRIESTERS OM DE AKKER VAN DE POTTENBAKKER TE KOPEN:	 	 	 1/100,000
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WAARSCHIJNLIJKHEID 
DAT DEZE 8 PROFETIEËN 

KONDEN UITKOMEN: 
1/100,000,000,000,000,000



Dat is de staat Texas gevuld met een laag 
van 61 centimeter aan zilveren dollars 

waarvan er één is gemerkt



• De volgende 8 voorspellingen 
zijn specifieker; 

• Elke volgende voorspelling 
minder waarschijnlijk dan de 
vorige; 

• Waarbij wij ervan uitgaan dat de 
waarschijnlijkheid niet afneemt.



Weet je hoeveel zilveren dollars 
dat zijn?



WAARSCHIJNLIJKHEID 
DAT 16 VAN DEZE PROFETIEËN 

KONDEN UITKOMEN: 
1/100,000,000,000,000,000,000,000, 
     000,000,000,000,000,000,000,00



Hoe groot zou de emmer moeten 
zijn die we nu nodig hebben? 



die bal zou 30 keer de 
afstand van de Aarde 

tot de Zon zijn.



Tot slot gaan we ervan uit dat er 
48 voorzeggingen uitkomen



Dat is een totaal van 10 tot de 
157e macht aan atomen



Dat zijn 10 tot de 66ste macht 
aan atomen. 



Dat is 10 tot de 132e macht



10 tot de 149e macht



Duizelingwekkend



Openbaring 21:1-4 (NBV)  
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de 
eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is 

er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze 
was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 
man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, 
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf 
zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen 

wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'


